
Reacties op de Toraserie van Sacks
Over Genesis

‘Steeds mondt zijn exegese uit in bespiegelingen over de betekenis van die 
tekst voor gelovigen vandaag de dag. Deze serie is daarmee meer dan een 
commentaar: het is een hartstochtelijk pleidooi om de spiritualiteit van de 
Tora te gaan begrijpen.’
– Trouw     

‘Sacks’ boek over Genesis leest als een trein en bevat een hoge dichtheid aan 
verrijkende inzichten.’
– De Civitate, landelijk orgaan CFSR 

‘Prachtige stijl, toegankelijk. Kundige inleiding in de joodse lezing van de 
Tora. Fraai uitgegeven.’
– Nederlands Dagblad

‘In dit boek belicht hij de belangrijkste Genesisverhalen vanuit joods 
perspectief. Dat levert enorm veel waardevolle achtergrondinformatie 
op. ... Dit prachtige boek, dat wat mij betreft nóg dikker had mogen zijn, 
smaakt naar meer. 
– EO-visie  

Over Exodus

‘Sacks toont zich een waar meester van de tekst ... hij laat allerlei verrassende 
en nieuwe betekenissen van de tekst oplichten ... Een must-read voor 
iedereen die nadenkt over de verhouding tussen politiek en religie. 
– Trouw     

‘Jonathan Sacks schrijft korte essays die uitmunten in helderheid en ac-
tuele relevantie. Hij verstaat de kunst om Mozes zó te lezen dat de meest 
onbegrijpelijke passages meer dan boeiend worden. Iedere katholiek zou 
dit boek moeten lezen, hij zal met vernieuwd geloofsinzicht zijn doop in 
Christus beleven.’
– Benedictijns Tijdschrift

‘Het commentaar leest als een roman, onder meer door het beeldend 
taalgebruik en Sacks’ inlevingsvermogen.’ 
– Woord en Dienst  



2 reacties op de toraserie van sacks

‘Sacks gaat graag in op maatschappelijke thema’s, ongetwijfeld gevoed door 
zijn eigen engagement. Maar hij vertrekt steeds vanuit de tekst, en dat 
maakt zijn beschouwingen vaak spannend en verrassend. … 
Ze verrassen door hun inzicht en wijsheid.’
– Katholiek Nieuwsblad

‘Voor liefhebbers van de Bijbel zijn dit werkelijk adembenemende stukken 
tekst ... Je kunt het in zijn geheel lezen, je kunt het als commentaar erbij 
pakken voor preken, je kunt het boek als een introductie in het jodendom 
lezen of als een oefening in zorgvuldig Bijbellezen.’
– Inspirare

‘... helder, vaak verrassend en steeds ook met bewustzijn van de wereld van 
vandaag … in uitstekende vertaling ... De 44 hoofdstukken kun je bijna 
altijd ‘los’ lezen. Dat maakt het boek aantrekkelijk en publieksvriendelijk.’
– Friesch Dagblad

Over Leviticus

‘Voor wie zoals ik Genesis en Leviticus als onderdeel van het Oude 
Testament kent, is het leerzaam om te ontdekken hoe rabbijn Sacks de 
vertrouwde verhalen vaak anders leest. Inspirerend is ook zijn steeds her-
haalde standpunt dat een beschaving niet kan blijven voortbestaan zonder 
religie. We mogen Sacks dankbaar zijn voor deze serie.’
– Trouw  

‘Iedereen die geïnteresseerd is in de kunst van bijbeluitleg vindt in Sacks’ 
toracommentaren indrukwekkende en leerzame voorbeelden. Ook voor 
filosofen is zijn uitleg van grote betekenis.’
– Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands 2021-2023

‘Leviticus heeft geen grote faam bij lezers: al die wetten en regels! Maar als 
je een paar hoofdstukken van Sacks’ boek over Leviticus gelezen hebt, ben 
je voorgoed op andere gedachten gebracht.’
– Katholiek Nieuwsblad

‘Zonder iets af te willen doen van de eerste twee delen, is het Leviticusdeel 
het spannendste.’
– Ophef
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‘Een fantastische serie. Sacks biedt inzicht en perspectief voor elke politicus.’
– Chris van Dam, CDA

‘Ik heb de eerste drie delen van Sacks over de Tora gekocht en lees daar met 
veel plezier in. In de eerste plaats natuurlijk vanwege de gedegen, fraaie en 
verrassende commentaren van de auteur. Maar daarnaast ben ik zeer onder 
de indruk van de vertaling. Die loopt, glanst en neemt je mee.’
– Willem Smouter – EO-bestuurder

Over Numeri

‘De essays [van Numeri] munten uit door verrassende inzichten en 
onverwachte verbanden met de moderne tijd. Zijn boodschap is uiterst 
relevant voor de menselijke conditie in de moderne samenleving.’
– Nieuw Israëlietisch Weekblad (NIW), Rob Cassuto

‘Sacks slaagt er wederom in om een oud, stoffig boek tot levendige, 
relevante lectuur te maken. Sacks weet [de woestijnverhalen] te laten 
resoneren met de traagheid en de taaiheid van de politieke realiteit van 
vandaag. Dit is wat het kost om een democratie te zijn, zou je kunnen 
zeggen. De ultieme les van Numeri? Democratie is een kwestie van heel 
hard werken en veel geduld. [Dit is] precies de boodschap is die we af en 
toe gewoon moeten horen. ... Je gaat als lezer met Israël de woestijn in en 
wordt daar geconfronteerd met grote en ongemakkelijke levensvragen.’
– Trouw

‘Wie gaat er nu het Bijbelboek Numeri bestuderen tijdens de vakantie? 
… ik moet zeggen dat ik zelden een boek heb gelezen dat zo toepasselijk 
was op mijn vakantieperiode. Weg van huis, weg van de geijkte patronen... 
Rabbijn Jonathan Sacks heeft mij meegenomen naar het ongewisse. Hij 
bracht mij naar de tijd die tussen het wonderbaarlijke Exodusverhaal en de 
verovering van het beloofde land in zit: naar de woestijn. 
Dit boek is een must voor leiders, en voor iedereen die …  
Ik heb een geweldige vakantie gehad. Sterk aanbevolen!’
– Israel Today Nederland, Peter de Bruijne

‘Opnieuw een mooi uitgegeven en vormgegeven boek. Het is een genot
om te merken met hoeveel liefde en zorgvuldigheid vertaler en uitgever
zijn omgegaan met dit standaardwerk van Sacks.’
– Volzin
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Ik overweeg een prekenserie over Numeri en ik ben vast de enige niet.’
– Petrus Magazine, Elsbeth Gruteke

‘Het bijbelboek Numeri is taai, maar dit boek óver Numeri zuigt je direct 
naar binnen. Sacks grijpt je bij je (post)moderne kladden en zet je terug in 
de woestijn. Precies daar worden je ogen geopend: langzaam begrijp je wie 
je bent en waarom. …
Nog nooit las ik een commentarenserie over de bijbel waarin de tekst zo 
volkomen serieus wordt genomen en in zijn waarde wordt gelaten. Er 
wordt niks ‘weg verklaard’. Sacks gaat er eenvoudigweg van uit dat iedere 
tekst er staat omdat dat de bedoeling is, hoe onbegrijpelijk ook. …
En ondertussen bouwt hij een inzicht in tekst en leven dat zó stevig staat 
dat het je voorgoed verandert.’
– Mondig (tijdschrift van Doopsgezinden), 

‘Je kunt je haast niet voorstellen dat een serie commentaren op de vijf 
boeken van Mozes zo interessant en actueel kan zijn. En dan is Numeri 
misschien nog wel het vervelendste boek van de Thora. Het geklaag van 
het volk Israël tijdens de reis door de woestijn blijkt ons een geweldige 
spiegel voor te houden.’
– Trouw - Beste religieboek 2022 (Wolter Huttinga)

Over Deuteronomium
 
‘Dit is Bijbeluitleg zoals het naar mijn idee is bedoeld: zorgvuldige exegese die 
leidt tot doorgaande theologische reflectie en uiteindelijk tot geloofshandelen.’
– Radix, christelijk wetenschappelijk kwartaaltijdschrift

‘Wat Sacks doet is heel knap … Het is gewoon weer een heel goed boek. 
Niet alleen dit boek op zich, maar vooral Sacks’ serie in z’n totaliteit is 
enorm de moeite waard. … met dit politiek-filosofische commentaar gaat 
er een wereld voor je open.’
– Trouw 

‘Ik durf na het lezen van alle vijf de commentaren van rabbijn Sacks te 
stellen dat dit boek de climax vormt van de hele serie. Op onnavolgbare 
wijze weet Sacks de duizenden jaren oude teksten te actualiseren en 
komen Mozes’ woorden zo dichtbij dat je beseft dat de Tora bepalend is 
voor de toekomst van deze wereld.’
– Israël Today
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‘Met de verschijning van het vijfde deel is dit vertaalproject van uitgeverij 
Skandalon voltooid – een project dat kwalitatief op voorbeeldige wijze is uit-
gevoerd, wat vertaling en uitgave betreft. Een kroonjuweel uit de erfenis van 
Sacks is hiermee voor Nederlandse lezers toegankelijk gemaakt. …Deutero-
nomium [is] een venster op het gehéle leven, panoramisch en veelkleurig.’
– Friesch Dagblad

‘Verfrissende actuele essays ... zeer geschikt voor gesprek in groepen.’
– De Nieuwe Koers

‘Een 60-tal briljante essays ... Voor de lezer een feest. De uitgebreide 
registers bij de hele serie maken het tot een naslagwerk voor de Bijbel en 
het hele jodendom.’
– Benedictijns Tijdschrift

‘Deuteronomium als radicale politieke theorie. Sacks analyseert 
haarscherp hoe welvaart – en daaropvolgende decadentie – onveranderlijk 
leidt tot de val van beschavingen, door de hele geschiedenis heen. ... Als 
altijd is Sacks ontroerend in zijn beschrijving van de kleine vreugde, van 
kleine menselijkheid. En hoe het dáár om gaat tussen God en mensen. 
Verhalen, vieren, de kracht van familie en gemeenschap, en God dan in het 
midden. Daar kan geen politiek onweer tegen op.’
– Mondig (periodiek van de Doopsgezinden) 

‘Het mooie aan dit boek is dat Sacks vanuit het Joodse denken op een 
verrassende manier betekenis geeft aan Deuteronomium. … De inhoud 
is vlot te lezen, mede doordat de vertaling in het Nederlands heel goed is. 
Waardevol voor persoonlijke groei maar ook voor gezamenlijke studie. … 
Opvallend is dat Sacks ondanks de pijnlijke historie met het christendom, 
veel lovende woorden heeft voor de grondleggers van de westerse 
democratie omdat bij het opstellen van de grondwet de basisprincipes van 
Deuteronomium goed geïnterpreteerd zijn.’
– Boekenmening.nl 

‘... boeiend boek. Ik kan nog wel bladzijden doorgaan met citeren, maar u 
kunt het beter zelf kopen en lezen.’
– Israël en de Kerk 


