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‘Een prachtig boek’ 

 

Een predikant en een voorzitter van de kerkenraad gaan met leden van hun PKN-gemeente 

in gesprek. Zij leggen hier een prachtig boek op tafel: een brok indringend pastoraat. 

Gelovigen zoals we ze vandaag aantreffen – geëngageerd, worstelend met veel vragen – 

worden aan het woord gelaten. Die aanpak zou je het model van de Emmaüsgangers kunnen 

noemen. Jezus is met mensen onderweg in gesprek. Hij laat ze uitpraten en vult achteraf wat 

lichtgevende punten aan! (Is dat niet wat in onze RK-kerk vandaag inculturatie heet?) De 

verhalen staan midden in het leven, ze hebben een gezicht (incl. foto). Er wordt geen 

catechisatie gegeven (algemene geloofswaarheden van bovenaf gedoceerd), maar er wordt 

geluisterd. En zij krijgen wederwoord,  maar niet als ‘het laatste woord’ (ook letterlijk is het 

niet de dominee die de gesprekken afsluit maar de gelovige). Het boek is ook voorbeeldig 

verzorgd (Skandalon heeft blijkbaar ook een redacteur in huis). Aanbevolen. FB 
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