














 Farao spreekt zeer bevreesd:

 ‘Talrijk zijn de vreemdelingen,

 nooit zijn zij zo sterk geweest.

 Hoe kunnen wij hen bedwingen?’

 Laat zich kennen als despoot:

 ‘Al die mensen moeten sloven,

 steden bouwen totterdood;

 vrijheid zal ik hun ontroven.’

 Uiterst wreed luidt zijn besluit:

 - vroede vrouwen meegegeven -

 ‘t Vreemde volk moet nu gestuit,

 ontneem jongetjes het leven.



 In een huisje aan de Nijl

 wordt een Jakobskind geboren.

 Treft het lot hem als een pijl?

 Wat zal hem straks zijn beschoren?

 Jochebed zint op een list,

 kan haar kind niet meer verbergen.

 Liefdevol maakt zij een kist,

 ‘t zal nu Mirjams inzet vergen.

 Wat verscholen tussen riet,

 ligt een arkje in het water.

 Is er iemand die het ziet,

 voor de vondeling een later?

 Een Egyptische prinses

 heeft de mand al snel gevonden;

 springt voor Mozes in de bres,

 is aan geen bevel gebonden.

 God ziet ‘t lijden van het volk,

 is om zijn bestaan bewogen:

 ‘Luister Mozes, wees mijn tolk,

 ga mijn oogappel verhogen.’   



 Straks vragen zij mij naar uw naam,

 ‘wie is het die jou stuurde?

 Zeg op: ben jij nu één van ons

 of één van hen, een huurling?’

 O God, voorkom dat ik mij schaam

 noem mij uw eigen naam.



 Al wilde Mozes eerst niet gaan,

 hij liet zich overreden.

 God sprak: ‘Bevrijder is mijn naam;

 straks is hun nood geleden.

 Draag zorg voor mijn volk, wees getrouw,

 Ik zal er zijn voor jou.’



 ‘Eeuwige spreek, uw dienaar luistert.’

 ‘Ik sta je bij’, werd hem beloofd.

 Gezichten waren schaars die dagen,

 de godslamp bijna uitgedoofd.

 God heeft de jongen aangewezen:

 ‘Jij bent profeet in heel het land,

 Ik zal als vuur zijn in jouw spreken,

 geef mensen weer een zinsverband.’

 Samuël leefde vol vertrouwen,

 wie hoort vandaag de stem van God?

 Wil God een vlam zijn in ons leven?

 Nog is de lamp niet uitgegaan.


